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EINDELIIK !

Na ruim 30 jaar is een heel bijzonder project weer wakker “gekust”,

nl. de vertaling van het boek "Het /ot van onze beschaving en de komende
cultuur van de 21de eeuw” uit 1977 van de Duitse denker, filosoof, spraak-
kunstenaar...... Johann Wolfgang Ernst.

JW Ernst overleed op 20 Maart 1986, vijf weken véor Tsjernobyl, wat niet
zonder betekenis is.

Naast de NL-versie [in vertaalproces], is er inmiddels een Hongaarse &
Deense versie, Frans & Engels gepland. Zeer ruime belangstelling dus.

Ook dit boek in Nederlands willen lezen ?

Steun dan dit initiatief voor de eerste NL-uitgave, verzorgd door de
uitgeverij www.nachtwind.nl .

Voor meer informatie hoe dit te doen, stuur een mail naar wolf@jwernst.info
of rechtstreeks naar de uitgever via hape@nachtwind.nl voor meer details.
Van de benodigde 17.000 € zijn inmiddels 3.000 € gedoneerd.

Verdere opties zijn lening, borgstelling of schenking.

Uiteraard is elk bedrag welkom naar NL54 ASNB 8852 1367 70.

De eerste uitgave in het Duits werd 1977 gepubliceerd, was meteen
uitverkocht en is een insider-tip geworden; ook een tweede, uitgebreide
editie uit 1987 was meteen uitverkocht, waarna het ging “slapen”, kort na
het overlijden van de auteur. Desondanks leidt dit boek tot de dag van
vandaag nog steeds een soort geheim leven, zoals de lector, Jlirg Schmied
dat verwoordt in zijn inleiding.

Waar gaat het boek dan concreet over ?

Harrisburg 1979, Tsjernobyl 26-04-1986, Twin Towers 2001, Tsunami 2004,
Fukushima 2011 enz., de actuele oorlogen nog nagelaten.

De eerstgenoemde catastrofen, waarvan JW-Ernst op het laatst nog
Harrisburg meemaakte, zijn dé voorbeelden van uit de hand gelopen
pogingen van de natuurwetenschap om ook de meest extreme materie op
aarde te kunnen beheersen.

Als je de globale, maatschappelijke ontwikkelingen ziet sinds zijn overlijden
en deze vergelijkt met de toekomst-scenaria in zijn boek, dan ontdek je
verbazingwekkende overeenkomsten !

De inleiding door de lector Jirg Schmied [Dornach] is te lezen op:
https://www.jwernst.info/nl inleiding.pdf
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Een alternatief, een andere methode met positieve effecten.

Als het belangrijkste deel van zijn methode ziet JW-Ernst de noodzaak van een
radicaal ander denken, nl. in het verlengde van Plato’s denkwijze in diens
overwinning van het materialisme.

De methode van het ver uitgebreid toekomstonderzoek van J.W. Ernst, waarin
hij zelfs de actuele en aankomende catastrofen “voorspelde”, houdt rekening
met de totaliteit van de werkelijkheid op alle [vak-]gebieden.

Het grote alternatief-concept voor het materialistisch realiteitsconcept is juist
niet de weerlegging van het materialisme, het vechten tegen, maar eerder
een nieuwe benadering van de werkelijkheid zelf.

Deze ommekeer in het denken heeft concrete positieve effecten op natuur en
milieu, op de technische, sociale en culturele randvoorwaarden, als een ideeén-
scheppende en helende cultuur van respect.

Dit is te begrijpen als een soort “gebruiksaanwijzing”. Hieruit ontstaat het zich
steeds duidelijker ontwikkelende Zintuig voor het Komende, dat de voorwaarde
kan scheppen voor een Aeel nieuwe cultuur.

Praktische voorbeelden

Tevens schetst hij rond 1970 zelfs praktische voorbeelden, hoe groepen van
mensen, die deze genoemde “cultuur van respect” tot leven willen brengen, in
de toekomst zullen vertrekken uit de steeds onleefbaardere mega-steden naar
de steeds verder groeiende “woestenijen” van verlaten landstreken om aldaar
nieuwe leefgemeenschappen te stichten.

Getuigen niet de overal ter wereld ontstane “Vrijstaten” of andere
experimentele leefvormen van deze kiem van een komende, nieuwe cultuur ?
Wat te denken van het Berlijn-Kreuzberg van de + 1980er jaren ?

Wat te denken van Christiana-Land in Kopenhagen ?

Wat van Ruigoord buiten Amsterdam, dat recent zijn 50 “verjaardag” vierde ?
Er zijn tal van dit soort oude en nieuwe initiatieven als eerste zachte pogingen
om deze komende cultuur stabiel in de toekomst te “installeren”.

Johann Wolfgang Ernst schreef dit boek vanuit de intentie, dat iedereen alles in
detail kan bestuderen, het nieuwe zintuig weet te stimuleren en te cultiveren.

Daarin ligt de geldigheid van zijn boek voor het heden en in het bijzonder, voor
de toekomst.
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Voor een biografische schets ga naar:
https://www.jwernst.info/nl biografie JWE.pdf
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